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Tijd voor vakantie!! 
Eén juli, de start van de grote vakantie! Heel wat mensen 
hebben plannen gemaakt om ons dorpje even te verlaten 
en andere oorden op te zoeken, anderen proberen van  
vakantie te genieten in eigen dorp. Het moet gezegd dat de 
gemeente Kalmthout, samen met een aantal verenigingen, 
haar best doet om het de bewoners, die hier van hun 
vakantie genieten, het zo aangenaam mogelijk te maken.  
Luc Wuyts organiseert tijdens de “Tour de France” de Tour-né general van Kalmthout, het is een ode aan 
zijn idool Herman Vanspringel. Herman won tijdens de verschillende deelnames aan de Tour vijf ritten. 
Luc wil deze tijdens de komende Toer dan ook extra in de verf zetten en zet de Kalmthoutenaren aan 
tijdens die herinneringsdagen samen iets te gaan drinken in één van de Kalmthoutse drankgelegenheden 
en samen te klinken op Herman’s prestatie van toen. Op 5 juli 1967 won Herman zijn eerst rit van Jambes 
naar Metz. Op 11 juli 1968 won Herman de rit van Saint Gaudens naar Seo de Urgel, 8 juli 1969 was hij de 
beste tijdens de rit van Chamonix naar Briançon, op 19 juli veroverde hij de bloemen toen de rit ging van 
Clermont-Gerrand naar Montargis en op 14 juli 1971 was Herman de beste tijdens de rit van Gourette 
naar Pau. Een aanrader is iets te komen drinken is het Museumcafé Herman Vanspringel (café Pullman). 
In het museumcafé kan je daarenboven genieten van de cocktail “Monsieur Bordeaux-Paris” ! 
Kalmthout zingt!, is een organisatie van Club K op 10 juli vanaf 20u op het Marktplein. Bij je aankomst 
krijg je een vrolijk zangboekje met de liedjesteksten zodat je luidkeels kan meezingen. De “Nederpop-
band” van Wim Leys zorgt voor de muzikale ondersteuning. Heel wat bekende songs zullen de revue 
passeren, nummers van Clouseau, Abba, Edith Piaf, Pommelien Thijs en anderen. Het moet een groot 
gratis volksfeest worden aan de vooravond van onze Vlaamse feestdag! 
ATV-vertelling in het Arboretum: Op de Nationale feestdag, maandag 21 juli, is ATV te gast in het 
Arboretum. Het gaat ongetwijfeld een gezellige zomeravond worden, boordevol humor gebracht door  
stand-up comedian Sergej Lopouchanski. In de sfeervolle setting van Arboretum Kalmthout brengt hij zijn 
allerbeste materiaal. Verwacht scherpe grappen, herkenbare verhalen en een hoop gelach onder de blote 
hemel! En alsof dat nog niet genoeg is krijg je er ook een gratis drankje van Brouwerij De Koninck bovenop! 
Bij slecht weer verhuist het evenement naar een nabijgelegen binnenlocatie, zodat je zeker niets hoeft te 
missen. Vergeet je eigen stoeltje niet mee te brengen. 
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De “Acht van Heide”:  Met stip staat in jullie agenda 1 augustus aangeduid, dan is het opnieuw feest in 
het centrum van Heide met de jaarlijkse wielerhoogdag “De Acht van Heide”. Ook dit jaar weer een retro-
koers (17u45) en een Fun-wedstrijd (19u15). Daarbij alleen maar gezelligheid in het wielercafé en de 
omliggende horecazaken.  
Het “feest op het Marktplein: Het wordt stilaan een jaarlijkse traditie aan de vooravond van 

“moederkesdag”. Het gratis feestje start om  19u met het optreden van de 
“Bonanzas”. Het wordt een avond vol live muziek, ambiance en nostalgie, met 
topartiesten die jong en oud in vuur en vlam zetten. Om 21u is het aan Barbara 
Dex, zij betovert haar publiek al meer dan 30 jaar met haar unieke stem en 
muzikale veelzijdigheid. Deze zomer brengt ze een zorgvuldig samengestelde 
set van haar mooiste Nederlandstalige en Engelstalige nummers, gaande van 
countryrock tot breekbare ballads. Als extraatje trakteert ze ons op exclusieve 
Liefde voor Muziek-covers van Hooverphonic, Guus Meeuwis, Maksim en 
meer! Na haar optreden rond 23u is het de beurt aan “Mother Mercury”, hier 

leeft de ultieme Queen-tribute, Freddie Mercury voort. Dit is Europa’s meest authentieke Queen-tribute, 
met een zanger die de iconische sound én moves tot in de perfectie beheerst. Met een spectaculaire 
liveband brengen ze een opwindende set vol legendarische Queen-hits: Bohemian Rhapsody, Don’t Stop 
Me Now, Somebody to Love, We Will Rock You, We Are the Champions en nog veel meer. Van de theatrale 
performance tot de onmiskenbare harmonieën – dit is een eerbetoon dat je móét beleven. Are you ready, 
Freddie? Tussen de optredens door laat DJ Sep het plein swingen met een onweerstaanbare mix van 
dansbare beats voor jong en oud. Trek je dansschoenen aan, nodig je vrienden uit en beleef een 
onvergetelijke zomeravond vol muziek, sfeer en plezier! 
Opnieuw “Jazz op de hei”:  Zaterdag 23 augustus vindt de derde editie plaats van het herboren Jazz op de 
Hei festival, plaats. Opnieuw zal de fine fleur van de hedendaagse jazz scene het podium bestormen. De 
prachtige groene omgeving van Domein Diesterweg wordt ook dit jaar het decor van wat wel het 
gezelligste jazz festival van Vlaanderen moet zijn. Naast de meest opwindende, zomerse muziek kunnen 
de bezoekers ook genieten van een ruim aanbod overheerlijke drank en food. Een inkomticket kost 36 
euro (7,20 euro met de Uitpas), jongeren tussen 12 en 24 jaar betalen 28 euro inkomgeld. Beneden de 12 
jaar is het gratis. 
Familiedag in Diesterweg: Daags na het festival op zondag 24 augustus is er opnieuw een familiedag, een 
bruisend festival zal er voor zorgen dat gezinnen kunnen genieten van een dag vol muziek, plezier en 
zomerse gezelligheid, een perfecte mix van cultuur en ontspanning. 
Sportraad sluit vakantie af met familiesportdag:  Zondag 31 augustus sluit de gemeentelijke sportraad 
de vakantiemaanden af met een familiesportdag op de sportvelden “Heikant”. Heel wat sportverenigin-
gen nemen deel en zetten hun sport in de kijker. Het geheel is opgevat als een doe dag voor jong en oud! 

Uit de tijd dat konijnen nog konden schrijven! 
We zetten de vakantie in met een mooi verhaal van wijlen Ward Jacobs. De “Word” was een Kalmthoutse  
dorpsfilosoof en schreef  wel wat verhalen neer. Zo vonden we een verhaal dat hij schreef in 1990, lees 
maar mee! 
Fons en Sus hadden in de eerste wereldbrand, 1914-1918, samen lief en leed gedeeld op de Kalmthoutse 
heide. Met smokkelen van Jan Kaas, zoals ze toen de Hollanders noemden, naar de heide en via de 
elektrische draad naar Kalmthout dorp. Hun tweede beroep was wildstroper. Toen de oorlog voorbij was, 
werd de Sok boswachter en de Sus trok naar de haven. Hij bleef op de heide wonen en ving daar nog wel 
zijn konijntjes voor eigen gebruik. Het domein waar de Fons boswachter was, lag in de onmiddellijke 
nabijheid van de Sus zijn woonst. Het werd daarom in zijn stropersdomein opgenomen, hij stelde daar ook 
zijn klemmen op. Fons die zijn ronde deed kwam daar op uit. Hij bekeek de zaak eens goed en herkende 
het werk van de Sus onmiddellijk. Maar hij kon toch zijn beste vriend geen proces aan de hand doen. Hij 
bedacht zich eventjes en pakte toen een stok en schreef in ’t zand: Sus, het moet gedaan zijn! De volgende 
morgen ging de Sus zijn klemmen nazien en zag natuurlijk wat er gebeurd was. Hij pakte vlug zijn klemmen 
en smeerde hem. Enkele dagen later kwam de Fons zijn dorst lessen bij de Sus die ook een café had. Hij 



vroeg langs zijn neus was: Sus jongen, vangde nog konijnen tegenwoordig?  Neen Fons, zei de Sus, sinds 
de konijnen kunnen schrijven vang ik ze niet meer. Er werd nog eens hartelijk gelachen en een paar 
borreltjes op gedronken en de boeken werden daarover dicht gedaan! 
Wie ons boek “waar lijn 12 haar sporen achterliet” heeft gelezen kan ongetwijfeld achterhalen wie de 
Fons (de Sok) en wie de Sus was! 

Overlijdens 
Op 27 juni overleed Freddy Uitdenhouwen. Hij werd geboren in Kallo op 22 
september 1948, hij was al verschillende jaren weduwnaar. Hij woonde in de 
Rode weg. Freddy laat twee kinderen en vijf kleinkinderen na. Gisteren werd 
van Freddy afscheid genomen in de Onze Lieve Vrouwekerk in het centrum. 
Hij rust in vrede! 
 
We nemen ook afscheid van Stan Cassimon. Hij 
overleed op 30 juni. Stan werd geboren in 
Kalmthout op 20 september 1934 en woonde de 
laatste tijd in de Heidestatiestraat. Tijdens zijn 
actieve loopbaan was Stan natiebaas. Bijna twee 
jaar geleden werd hij weduwnaar van Denyse De 

Waele. Stan laat drie kinderen en acht kleinkinderen na. Van hem wordt in 
intieme kring afscheid genomen. Hij rust in vrede. 
 
In Heide overleed op 28 juni ook dierenarts Patrick Cools. Patrick werd 
geboren op 14 augustus 1968. Van hem wordt in intieme kring afscheid genomen. 
 

Oude en vergeten beroepen van vroeger 

Vandaag: Katoenlijnwadier (75) 

 
Een katoenlijnwadier was een handelaar in 
katoenlijnwaad, dit zijn katoenen gebruikt 
voor producten die doorgaans van linnen 
gemaakt zijn. In de vijftiende eeuw was de 
neergang van de huisnijverheid al ingezet en 
zou tot het einde van de zestiende eeuw 
voelbaar zijn. Na 1586 kwam er naast de saai-
industrie de fusteinnering (fustein is weefsel 
van wol met linnen of katoen) en de Belgische 
lakens op. De weefgetouwen werden naast 
het gebruik van negen schachten uitgebreid 

met een trekinstallatie waardoor draden onafhankelijk van elkaar geheven konden worden. Het werd zo 
mogelijk stoffen te weven met vloeiende figuurlijnen, het damast. De drapeniers kregen toestemming om 
meerdere getouwen te beheren. Er kwamen ook ruwe stoffen van elders, v.n.l. uit Engeland, die in 
Vlaanderen veredeld werden. De ververs mochten eerst geen stoffen van elders samen met de eigen 
lakens verven in hetzelfde verfbad om beschadiging van het eigen laken te voorkomen. Ook deze 
maatregel werd versoepeld. In Vlaanderen ging men zich toeleggen op het beeldweven, waardoor de 
Vlaamse tapijtwevers een wereldfaam opbouwden.  Langzaam maar zeker groeide de specialisatie per 
stad. Zo ook Brugge, Gent en andere steden legden zich toe op het weven van mengweefsels, waarbij de 
import van katoen uit Azië en Amerika na 1600 het gebruik van linnen steeds meer verdrong. De stoffen 
werden soepeler en minder zwaar. Bovendien had katoen boven linnen de eigenschap makkelijker te 
verven te zijn. 



Uit Azië 
De ontwikkeling naar bont geweven stoffen was hierdoor in gang gezet. De centra met voldoende emplooi 
konden zich zo nog een lange tijd handhaven. De kennis van het weven en appreteren voor de Europese 
markt werd gecombineerd met de drukprocessen en batiktechnieken uit Azië. In eerste instantie bracht 
de VOC de stoffen in balen mee uit de Aziatische landen. Later werd op bestelling aangeleverd. De stoffen 
werden uiteindelijk hier geweven en in Azië bedrukt. Door stagnatie in het handelsverkeer werd het 
drukken later ook in Vlaanderen uitgevoerd, waardoor concurrentie het hoofd geboden kon worden. 
(bijdrage van Paul Witters) 

Nieuws van onze grensgemeente Essen 
Nieuwe podcast 'Over de Meet' blaast vergeten grensverhalen nieuw leven in 
ESSEN – Twee vrienden met een hart voor geschiedenis én voor hun geboortedorp Essen slaan de handen 
in elkaar voor een bijzonder project: Over de Meet, een gloednieuwe podcast die waargebeurde verhalen 
van op, rond en over de grens naar de 21ste eeuw brengt. Met steun van de Heemkundige Kring Essen en 

de Mastboom-Brosens Stichting duiken Kristof Thill en 
Thomas Dekkers mysteries, misdrijven of merkwaardig 
momenten uit de rijke geschiedenis van de grensstreek. Het 
resultaat werd een meeslepende podcast die lokale 
geschiedenis toegankelijk maakt voor een breed publiek. 
“We willen verhalen die in de vergetelheid zijn geraakt 
opnieuw hoorbaar maken,” vertelt Thomas Dekkers. “Niet als 
een droge les in een stoffig klaslokaal of een vergeten artikel 
in een heemkundig tijdschrift, maar als een pakkende 
vertelling – spannend, menselijk en verrassend actueel.” 
Eerste aflevering: het duistere lot van Tanneke 
De eerste aflevering – sinds 28 juni te beluisteren via Spotify 
– zoomt in op een intrigerend 18de-eeuws verhaal uit de 
regio: dat van Tanneke van den Bergh, een dienstmeid die 
beschuldigd werd van brandstichting. Schuldige of 
zondebok? Op basis van artikels, archiefmateriaal en een 
goede portie roddels brengen Thomas en Kristof deze 
historie terug onder de aandacht. Het verhaal wordt in twee 
delen verteld onder de titel Tannekes laatste zomer. Deel 1 is 

nu al te beluisteren, deel 2 volgt op 19 juli 2025. 
Uit het archief, in de 21ste eeuw 
Thomas en Kristof – beide actief binnen de Koninklijke Heemkundige Kring Essen – willen met Over de 
Meet de liefde voor geschiedenis delen met een breder publiek. “In de kring ligt de gemiddelde leeftijd 
hoog, terwijl ook jongeren geboeid kunnen raken door het verleden,” zegt Kristof Thill. “Via podcasts en 
social media  hopen we ook hen te bereiken.” De podcast mist zijn doel niet, zoals blijkt uit een reactie op 
de eerste aflevering: “Ik ben geen geschiedenisfreak, maar met deze podcast hadden ze mij destijds wel 
kunnen boeien in de lessen geschiedenis! Ik ben al benieuwd naar het vervolg,”. 
Grenzeloos 
Over de Meet gaat bovendien verder dan de dorpsgrenzen van Essen. Zoals de titel verraadt, gaat het om 
verhalen aan deze kant én aan de andere kant van de meet. Naast Essen, Kalmthout en Nieuwmoer 
komen ook Wouw, Bergen op Zoom, Putte en Roosendaal aan bod. Het project kreeg technische 
ondersteuning van Loes Francken en Skout Knappers. Naast de podcast is er ook het platform 
www.esseninbeeld.be, dat nog meer visuele geschiedenisverhalen uit de streek verzamelt. 
Meer info & beluisteren: 

   www.instagram.com/overdemeet.podcast 

    Spotify: zoek op “Over de Meet” 

  www.esseninbeeld.be 

https://www.yory.nl/varende-voorouders-bij-de-voc/
http://www.esseninbeeld.be/
http://www.instagram.com/overdemeet.podcast
http://www.esseninbeeld.be/


Uit de oude doos! 
Vorige week in Heide Vertelt: foto van de jonge Tuinwijk  

De woning rechts 
op de foto was 
deze van de heer 
Ernest Schneider. 
Schneider? Hij 
had de Zwitserse 
nationaliteit en 
kwam naar Heide 
om samen met 
Karel Van Roy het 
bedrijf Plastilit op 
te richten. Op het 
vlak van innova-

tie en techniek was hij een echte ‘kei’ in zijn vak. (bijdrage van Paul Witters) 

We maken er meteen ook 
gebruik van om een duidelijkere 
foto af te drukken van het hotel 
“Brunner” of het gebouw waar 
later dancing “Vredeburg” 
kwam. Pension Brunner was 
een hotel waar vooral Joodse 
mensen terecht konden, en 
maakte deel uit van de tuinwijk. 
Op de foto zien we ook de brede 
doorgang onder het gebouw 
wat zicht gaf op de Thillostraat. 
Onder meer in deze ruimte 
kwam later dancing “Vrede-
burg”, met als uitbaters de 
familie Van Beeck-Stoop. 

 
 
 

 


